
ZIJ VERDELEN, 
WIJ VERENIGEN

HET MIDDENVELD TEGEN ARIZONA

Kom op 14 oktober mee betogen in Brussel, 
met de vakbonden

Wij zijn leerkrachten, zorgkundigen, sociaal werkers, 
studenten, werknemers en werkneemsters, 
werkzoekenden, vakbondsleden, klimaatactivisten, 
advocaten, kunstenaars, magistraten …

Wij geven les aan kinderen, wij begeleiden ouderen,  
wij helpen, vinden uit, creëren.

Wij dragen onze zorg, ons onderwijs, onze cultuur  
en justitie. 

Wij werken overdag en ‘s nachts, deeltijds, met pauzes.

Wij houden overheids- en publieke diensten draaiend, 
gefinancierd door iedereen, ten dienste van iedereen.

Wij jagen geen winst na, wij genereren de enige rijkdom 
die er echt toe doet: welzijn. 

Wij smeden het sociaal weefsel. Wij zijn het sociaal 
weefsel.

Wij zijn de werkzoekenden die door de regering worden 
gestigmatiseerd als de verantwoordelijken voor  
het gebrek aan kwaliteitsvolle jobs.

Wij zijn de meest kwetsbaren, waar de regering geen 
oog voor heeft.

Wij zijn de maatschappelijk werkers die zich dagelijks 
inzetten voor de strijd tegen armoede.

De federale Arizonaregering voert een brutaal project 
uit: een regelrechte aanval op de sociale bescherming, 
openbare diensten, sociale zekerheid, solidariteit, het 
recht op protest, het internationaal humanitair recht 
en het recht van volkeren op zelfbeschikking en het 
maatschappelijk middenveld.

Miljarden worden gepompt in militarisering en 
wapentuig, ten koste van sociaal beleid.

Dit zijn geen gewone hervormingen.  
Dit is een keerpunt.

Deze regering sluit uit, vernielt, controleert en bestraft!

De meest kwetsbaren staan in de vuurlinie. De regering 
wijst zondebokken aan om de cruciale herverdeling 
van rijkdom niet te hoeven aanpakken, rijkdom die in 
cijfers kan worden uitgedrukt en die zich eindeloos 
ophoopt in de handen van 10% van de bevolking.

Wij willen met opgeheven hoofd leven. Wij willen dat 
onze kinderen met opgeheven hoofd leven. Wij willen 
dat onze ouderen met opgeheven hoofd leven. 

Wij willen bouwen aan een samenleving waarin 
verschillen een troef zijn. Een samenleving van 
waardigheid, gelijkheid, zorg en democratie, waarin er 
geen plaats is voor racisme, homofobie of transfobie.

En wij willen daar samen aan werken.

•	 Kwaliteitsvol, gelijkwaardig en goed gefinancierd 
onderwijs.

•	 Waardig werk met respect voor de gezondheid 
én tegen correcte verloning, toegankelijk voor 
iedereen.  

•	 Waardevolle loopbanen, werkelijke 
eindeloopbaankeuzes, waardige pensioenen.

•	 Gelijkheid tussen vrouwen en mannen, zowel op 
het werk als in sociale rechten. 

•	 Een eerlijke verdeling van de rijkdom die we 
collectief produceren.

•	 Een deftig gefinancierde, toegankelijke en 
onafhankelijke justitie, die de rechtstaat waarborgt.

•	 Een migratiebeleid waarin bescherming van 
nieuwkomers centraal staat.

•	 Een samenleving waarin studeren een recht is en 
geen luxe, waar studenten geen flutjob moeten 
uitvoeren om studies te bekostigen.

•	 Een robuuste samenleving, die in staat is 
iedereen te beschermen, eerder dan een 
prestatiemaatschappij die kwetsbaar is met het 
oog op de toekomst.

•	 Een samenleving waarin de ecologische transitie 
hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid, 
tegen uitbuiting.

•	 Een samenleving die sociale dialoog en participatie 
van het maatschappelijk middenveld bevordert.

•	 Een vrije en kritische cultuur, die de wereld verlicht 
in plaats van ten dienste van de markt staat.

•	 Een samenleving waarin SOLIDARITEIT sterk 
maakt.

Laten we op 14 oktober 
samen front vormen
✍ Teken de oproep. 

✊ Sluit je aan bij de mobilisatie tegen 
de hervormigen van Arizona.


